De vogel op de foto (een konings-
buizerd) heet Kelly en leeft niet vrij in
het wild. Persoonlijk lijkt me dat erg
sneu voor Kelly, al weet ik niet zeker
hoe hij er zelf over denkt. Ik zag
Kelly op een roofvogelshow, en weet
inmiddels wel dat er veel stemmen
opgaan om dit soort demonstraties
een halt toe te roepen. Roofvogels
horen thuis in de vrije natuur, dus
daar moet je ze ook bekijken, is één
van de standpunten. De mensen die
dit zeggen zijn veelal gewapend met
dure verrekijkers en weten verre
stipjes in het zwerk onmiddellijk op
naam te brengen. Soms geven ze
ook excursies en dan sta je (als je
geluk hebt) tussen een hoop andere

mensen-met-verrekijker te kijken
hoe zich ver weg iets afspeelt dat je
net niet goed kunt zien. lets ‘treurigs’
als een roofvogelshow, blijkt dan
toch een aardiger alternatief. We
zagen Kelly’s roofvogelblik up-close,
we zagen hem vliegen, we bekeken
zijn klauwen en hoorden hoe hard
die knijpen konden: onverwacht
imponerende zaken. We waren vol
bewondering: iets dat heel anders
aanvoelt, dan de lichte teleurstelling
die je hebt na een excursie waarbij je
feitelijk helemaal niets gezien hebt...
Het blijft wellicht suboptimaal voor
Kelly en zijn collega’s dat zij niet ook
vrij zijn, maar als ambassadeur voor
die vrije vogels doen zij prima werk!



