De naam anemoon is afgeleid van
het Griekse woord ‘anemos’, dat
‘wind’ betekent. De bloemen van de
Bosanemoon bewegen dan ook al bij
het kleinste zuchtje wind, en soms
vallen er dan de bloemblaadjes
vanaf. Het typje dat je op deze foto
ziet is een Bosanemoon, en komt (je
raadt het al) van nature voor in het
bos. Ze bloeien nu in het Amstelpark
in de Heemtuin en de Rhododen-
dronvallei (jawel mijn kleine parkje
draait zijn hand niet om voor een
heuse vallei ;-). En dit zijn de laat-
ste tijd gebieden waar je op moet
letten. Niet dat er een enge meneer
rondloopt ofzo hoor. Feitelijk gaat
het erom dat er zo nu en dan iets

engs scharrelt tussen het groen. Dat
is het meer. En dan bedoel ik geen
schijterige fazant of een onverstoord
grazend rund. Welnee. Het gevaar zit
‘m meer in een paar mensenbenen.
Dat je ergens een hoek omloopt en
er een paar van die benen achter een
bankje langs tussen het groen uit-
steken. Op de grond liggende benen,
alsof er iemand helemaal onwel is
geworden en omgekukeld is. Want
die benen bewegen zo nu en dan.
‘Harten verzakken’ soms door die
aanblik begrijp ik. Onnodig hoor: ik
ben het maar. Liggend op mijn buik
achter de camera, alwaar ik zuch-
tend toezie hoe een zuchtje wind de
anemonen steeds uit focus zucht...
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