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Er

klopt

iets niet met

de voorspellingen

van mijn weerstation.

Het ding toont stug regen-

wolken op het scherm als buiten

de hemel prachtig blauw wordt, en

blijft. Ook is er een zonneplaatje als het

buiten regenen gaat. Ik moet mij nu dus maar

vasthouden aan de weersberichten van het journaal
en eigen kennis op gebied van wolken en zonneschijn. Op

zich niets mee mis zou je denken. Het is alleen dat mijn neus voor

weers- en seizoensgeralateerde zaken ook een beetje van slag lijkt. Zo weet ik bijvoorbeeld
redelijk zeker dat het winter is op het moment. Ik weet dit zo stellig, omdat heel veel mensen
denken dat ik in de winter jarig ben, hetgeen niet juist is: ik ben een herfstkind. Ik weet juist
daarom wanneer de winter begint: op 21 december. Daarbij is me ooit bijgebracht dat een sei-
zoen 3 maanden duurt: het moet dus nog winter zijn als ik dit schrijf (dd. 18 januari). Maar toch:

als ik in het plaatselijk park loop, dan lijkt het wel lente. De duivenheren zitten al een week

of twee bijzonder aanstellerig te doen richting de duivendames, ik ken een

paartje eksters dat al ruim een week aan het knutselen is aan een
nieuw nest, de merels fluiten al lente-riedels. En als je hier
in het zonnetje loopt, tussen de winterkale bomen; dan
kan het je niet ontgaan: Het ruikt ook naar de lente!
Lekker! Bovendien zie ik allerlei planten opeens

groen worden. Mijn kennis en mijn zintui-

gen spreken elkaar dus behoorlijk tegen!

Wie of wat wint er in zo’n geval: win-

ter-naamgeving of lente-gevoel?

Of noemen we dit gewoon

‘Linter’?
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