
E r 
zijn weer  
volop vogeltjes te 
zien in het park.  Dat blijft 
toch altijd wel het handige aan 
de winter: niet alleen is er geen 
bladgroen dat het uitzicht op het vo-
geltje in de weg zit, ook gedragen de 

kleine verenbolletjes zich anders dan in de 
zomer. Je komt veel makkelijker dichtbij, zelfs 

als je geen vetbol, pinda’s of boterhammen mee 
hebt. Tijdens mijn vele dwalen door het plaatselijke 

park heb ik zelfs nog wat ander ‘wild’ ontdekt: twee 
vogelfotografen. De een hanteert een analoge oude pro-

fessionele camera, de ander heeft een klein digi-cameraatje 
aan zijn profi-verrekijker vastgebonden. Beide heren fotograferen 

mij er volledig uit, voor zover het het ‘vogeltje groot in beeld krijgen’ 
betreft. En dat niet alleen: ze weten meestal ook wát ze fotograferen. Daarbij 

gaan ze ervan uit, dat de rest van de wereld alles wat zoal rondfladdert óók bij naam kent. 
Ehmmm, kom ik aan... Puttertjes en staartmezen, zover was ik wel ja. Roodborstje en winter-
koninkje, lukt me ook. En iets met een gele buik: vast een mees! (pimpel-, kool- of zwarte: 
daar deed ik toch gewoon niet eens aan! Amsterdam: Sijssies en Drijfsijssies toch?) 
Maar inmiddels (her)ken ik ook goudvinken, goudhaantjes en vuurgoudhaantjes. Ik 

heb de lokale ijsvogel voor het eerst gezien (en al 8 pixels groot in beeld gekre-
gen). En, wie had het ooit gedacht, ik weet  

inmiddels een boomkruiper van een boom-
klever te onderscheiden. Mijn he-

mel, nog even, en dan weet ik 
waar ik het over heb! (Qua 

kleine plaatselijke  
vogels dan ;-)

makkelijk herkenbaar: klein rond lij
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 eten ze spinnen, insecten en ook zaden


