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Ik 
ben ei-
genlijk wel een  
fan van een leuke 

storm, zo op zijn tijd. Het 
klopt het water gewoonweg 

zo leuk op. De wind rukt ook zo 
lekker aan je haren, en als je een echt 

gave wind hebt, dan kan je daar vrij let-
terlijk tegenin gaan hangen, ook zonder de 

hulp van een vlieger of surfboard. Ik geef toe, 
als het echt serieus stormt moet je wat uitkijken 

voor rondvliegende takken en omvallende bomen, of 
familie die je opbelt met het verzoek nu toch vooral niet in de 

auto te stappen om richting strand te gaan. Maar als je daar allemaal 
omheen weet te navigeren: dan wordt je toch bijna van je sokken geblazen. 

En hoe vaak komt dat nu feitelijk voor?! Niet echt vaak inderdaad. De foto’s die je hier 
ziet zijn dan ook gewoon afgelopen weekend gemaakt, tijdens de Egmondse Wandel-
marathon. Tijdens het wandelen, want ik was daar niet voor het fotograferen, maar 
om wandelconditie op te doen. Ja: ik kom nog eens ergens, en doe nog eens wat ;-)  
In ieder geval: wat je zeker eens moet proberen (niet nu, maar eerder ergens 

in september, als het water de hele zomer heeft 
kunnen opwarmen) is een duik nemen in 

dit soort woelige baren. Als je knie-
diep in het water staat, mept 

zo’n golf je al omver. 
Kan geen golfslag-

bad tegenop. 
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Het is n
et eb geworden ter hoogte van Castricum op een winderige dag


