
Ik was eind vorige maand even op de Veluwe. En als ik naar de  
Veluwe ga, dan is dat altijd vanwege één reden: ik ben op Missie 
naar Grof Wild! Ik wil edelherten zien, en horen burlen. Ik wil 
wilde zwijnen tegenkomen, liefst met klein, gestreept nageslacht 
erbij. Desnoods alleen maar zo’n mannetjeszwijn met van die  
grote, woeste tanden: ik ben bereid tot een compromis waar nodig!

Nadat ik  mijn tentje had opgezet, wapende ik mij dus met mijn 
digi, een extra batterij en al mijn geheugenkaartjes en trok de 
wilde velden achter de camping in. Ha: direct al zag ik plekken 
omgewoelde aarde: een duidelijk spoor van zwijnenactiviteit. Cool. 
Waar zouden die beesten zich verstopt hebben?!?

Ik ben er niet achtergekomen. Je zou toch zeggen dat varkens niet 
klein zijn, en knorren, en in het algemeen wel zichtbaar zijn, maar 
in de praktijk valt dat toch wel heel erg tegen. Gelukkig toonde de 
niet-omgewoelde grond genoeg afleiding. Voor elk gemist varken 
zag ik zeker een tiental paddestoelen. Dat bevreemdde mij in den 
beginne. ‘Zouden die paddestoelen wel weten dat het pas  
20 augustus is?’ zo vroeg ik me af. Het is zomer potverdrie!   
Maar  hoewel ik de grootste paddestoel tegenkwam die ik ooit op 
een steeltje zag staan (onderste kleine foto); en biefstukzwammen 
(bovenste kleine foto) en aardappel-bovisten (foto daaronder) mij 
aan halve maaltijden deden denken; heb ik tijdens mijn verblijf 
werkelijk nog geen ietepetieterig stukje varkensvlees gezien.

Knor?!?
Waar ben je?


